
Proclamatie 

Ik, Prins Jos d’n Twidde, trotse vader van Bram, Wouter en Stijn, echtgenoot van mijn 

vrouw Jessica, wonend in de mooiste straat van Puiflijk, opgegroeid met carnaval vanuit 

de heikneuters (Mook), naar Toeternietoe (Puiflijk) en nu dan eindelijk prins van de  

Torenuilen. 

Bijgestaan door mijn adjudant Hent, mijn eigen hofdame Jessica, mijn pages Angelique en 

Machteld en mijn drankmeester William. Niet te vergeten de hele vereniging, de mini-

stars, de dancing-stars en Jeugdprins Jesse, adjudant Liz, pages Ninthe en Lizzy en de hele 

jeugdraad. 

Proclameer ik: 

1e: Ik voel me vereerd om hier als prins te mogen staan, wel hoop ik dat jullie beseffen, 

dat het nu met jullie rust is gedaan. 

2e:  zal jong en oud 9-10-11-12-13 februari bij het puflukse carnaval zijn 

3e:  carnaval vieren we in de Lier, onze residentie met veel schik en plezier 

4e:  Met alle grote en kleine uilen aan mijn zij, gaan we hossen in een lange rij. 

5e:  het Puflukse volkslied, ik heb het beloofd, kent iedereen uit zijn hoofd 

6e:  dit jaar veel springen en gelal samen met iedereen wordt het een top carnaval 

7e:  de optocht voor groot en klein zal in Pufluk dit jaar ook weer fantastisch zijn 

8e:  we gaan voor respect, lol en gein, dit alles ondersteunt door aanmaak, bier of wijn 

9e:  aan vroeg naar huis gaan geven wij geen gehoor, we gaan tot in de late uurtjes door 

10e:  daarom carnaval voor groot en klein, is meemaken en erbij zijn. 

En ten 11e mijn lijfspreuk: 

Geniet van het leven, iedere dag, ieder jaar 

want we komen nooit meer zo jong bij elkaar. 

 

Alaaf 


